hoe kan ik anders zijn dan jij

beiden uit een schoot geboren?

jij die de aarde al zo veel eerder
bent gaan verkennen

gaan voelen

tot op het bot

tot op het bot?

is dat het uiterste?

dat harde maar toch fluwelige

dat ons staande houdt?

tot in de baarmoeder

de uterus

de bron van hysterie

de bron van geboorte en verlies
tot daar was jij

tot daar was ik

tot daar wil ik je kennen

het zachtste weefsel dat me ooit
geherbergd heeft

daar waar ik zachtjes

mijn botten begon
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